Geschilderd met woorden

Ik ga tot waar de grond begint te wijken

Hier brokkelen syllaben kansloos af

Geen brug! Dit is tot waar de woorden reiken
Daar in de diepte gaapt het lettergraf

Een mistbank toont mij enkel een vermoeden
Het lonkend raadsel van de overkant
Nieuwsgierigheid blijkt moeiteloos te voeden
met grijze flarden zonder zinsverband

Om het onzegbare toch te bereiken
begraaf ik aan de rand mijn woordenschat
Een tweetal laatste regels om te kijken
naar beelden van een onbeschreven blad

Er tussendoor meen ik nu te ontdekken
dat daar de mist al op begint te trekken
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